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Hallo inwoners,

De mais is besproeid tegen onkruid en de meeste
weidevogels hebben hun jongen al grootgebracht.
Tussen alle voetbalwedstrijden door hebt u vast wel even
tijd om deze zomerkrant door te lezen.

We zullen wel nooit te weten komen, waardoor de
kerkklok van slag is, maar soms is de tijd die hij aangeeft
erg verwarrend. De agapé maaltijd is de reden vast niet,
want dit was een succes.

U kunt de geschiedenis van de begraafplaatsen in
Sonnega lezen en wellicht komen er ook nog enkele
impressies van het geslaagde dorpsfeest. Volgende keer
zullen vast een aantal nieuwe inwoners zich even
voorstellen. Nu kunt U in de burgerlijke stand blije en
droevige berichten lezen.

De Redaktie.
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Copy volgende dorpskrant inleveren voor 4 oktober 2006
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'Historie begraafplaats(en) van Sonnega en de gang van zaken.
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Beeldbepalend is de klokkestoel aan de Sonnegaweg voor het dorp Sonnega. Deze
staat hier nog maar sinds 1989, dus 17 jaar. Je ziet nog wat oude grafstenen
rondom de klokkestoel. De jongsten zijn bijna 100 jaar oud.

Tijdens het heersen van de”spaanse griep”werd er voor het laatst begraven. In 1912
werd op de oude begraafplaats de houten klokkestoel vervangen door een
exemplaar van ijzer. Deze ijzeren versie was de enige in zijn soort voor zover mij
bekend. Deze “unieke” klokkestoel werd tijdens een strenge winterperiode

in 1923 op sleden verplaatst naar de nieuwe begraafplaats.

De tand des tijds deed echter zijn werk. Zo was het in de tachtiger jaren niet meer
verantwoord om de klok te luiden, vandaar de vervanging in 1989. Subsidies werden
alleen verstrekt wanneer de plaatsing beeldbepalend en dorpsaanziens verfraaiend
zou zijn. Vandaar de plaatsing op de oude begraafplaats in plaats van de nieuwe aan
de Sonnegaweg. De totale bouwkosten bedroegen zo'n 60.000 gulden.

Het land waarop de nieuwe begraafplaats gevestigd is, was rond de jaren 1910 in
eigendom van de familie Ypey. Deze familie had toentertijd vele bezittingen in Sonnega
en omstreken. De boerderij van Kees en Sietske de Kroon was in die tijd eigendom van
Ypey en wat nu het land van Gerard en Korrie Baylé is, was toen hoofdzakelijk
bosgebied, maar behoorde ook tot dezelfde familie. Deze familie heeft de grond voor de
begraafplaats geschonken aan de Kerkvoogdij van Sonnega, om deze als
begraafplaats in te richten.

De Kerkvoogdij van Sonnega was niet geheel zelfstandig. Ze moest jaarlijks rekening
en verantwoording afleggen aan de Nederlands Hervormde Kerk van Wolvega.
Traditioneel kwam dan de dominee met een kerkvoogd naar Sonnega, ten huize van
Jan de Kroon, om de boeken te controleren. Dit alles onder genot van een een kopje
koffie, een borrel en een flinke sigaar.

Deze traditie is blijven bestaan tot de oprichting van de “Stichting Begraafplaatsen
Sonnega” in 1998. De laatste kerkvoogden van Sonnega waren Jan de Kroon en
ondergetekende. De “heren “van Wolvega misten naar ons gevoel toch wel een
beetje de binding c.q. het dorpsgevoel.

Dit kwam omdat er steeds weer nieuwe mensen in het kerkbestuur van Wolvega
kwamen. Voor hen gaf de zaak in Sonnega alleen maar kopzorgen en leverde geen
geld op. In goed overleg is toen besloten om een stichting op te richten. Het bestuur
bestaat nog steeds uit de twee oude kerkvoogden, aangevuld met Paul Kaastra.
Paul is de secretaris, Jan is de penningmeester+beheerder en ondergetekende
voorzitter.

In principe is begraven in Sonnega alleen mogelijk, voor hen die in Sonnega wonen
of gewoond hebben. Volgens het oude schenkingrecht mochten ook inwoners van
Oldetrijre begraven worden, maar die moesten wel aanzienlijk meer betalen, omdat
Oldetrijne zelf immers beschikt over een begraafplaats.

Enige tientallen jaren geleden is een systeem van grafrechten ingevoerd, dit om het
algemeen onderhoud van de begraafplaatsen te kunnen bekostigen. Het onderhoud
van de monumenten (lees grafstenen) is voor de betrokken families zelf. De oudste
grafsteen bij de klokkestoel dateert uit 1640. Toen al was er een begraafplaats in
Sonnega.



Algemeen bekend is, dat op oude kaarten ook een begraafplaats wordt aangegeven
aan de Pieter Stuyvesantweg. Pal ten westen van de boerderij van Nanne Bos, waar
nu de familie Drienhuizen woont. Nanne Bos heeft jarenlang nog een paar schedels
bewaard, die tevoorschijn kwamen bij de verbreding van de Pieter Stuyvesantweg. Er
is een afbeelding van een kerkje met klokkestoel van Sonnega in mijn bezit,
getekend door de heer Jacob Stellingwerf uit 1722. Dit kerkje heeft gestaan op exact
dezelfde plaats als waar nu de huidige klokkestoel staat. De fundamenten hiervan
zijn gevonden tijden de plaatsingswerkzaamheden. Dit maakt dat de oude
begraafplaats eigenlijk een echt kerkhof is. Ook zijn er nog de oude notulenboeken
en boeken, waarin rekening en verantwoording wordt gegeven, in het archief
bewaard. Zo ook de regelementen uit 1898 en 1929, waarin de verhouding Wolvega-
Sonnega werd vastgelegd. Hierin spreekt men niet over gemeenteleden, maar over
zielental der Gemeente.
Terug naar het heden. Achter de huidige begraafplaats ligt nog een stukje land, wat
in de toekomst voor uitbreiding bestemd is. Maar dat zal voorlopig wel niet nodig zijn,
de eerste 50 jaar is er nog ruimte genoeg. Jaarlijks worden er gemiddeld 3 mensen
begraven. De stichting wordt vaak benaderd door mensen, die al vast bij leven een
graf willen kopen. Dit is mogelijk. Onze beheerder Jan de Kroon kan u er alle
informatie over verstrekken. ,
De klok, die in de oude ijzeren klokkestoel hing, was niet meer in dusdanige staat
om weer te gebruiken in de nieuwe klokkestoel. Gelukkig bood een familie (welke
niet met naam genoemd wil worden) ons aan, een nieuwe klok te schenken! Een gift
van vele duizenden guldens. De oudste bekende klok was uit het jaar 1644 en had
een gewicht van 365 kilo. de tekst in deze klok was: “int jear (I)I) (XLIV heeft mij
lacob noteman in leeuwarden gegoten”//dirck van beardt grijtman over
stellingwerf westeinde//
Deze monumentale klok is in de oorlogsjaren gevorderd en ondanks de verstrekte
tegoedbon, nooit weer terug gevonden. Na de oorlog is men in Sonnega met een
intekenlijst rondgegaan, families uit alle gezindten tekenden royaal in op de lijst en
aan de hand van het opgehaalde bedrag werd een nieuwe klok voor Sonnega
gegoten. Er werd een prijsvraag uitgeloofd om een passende tekst in de rand van de
nieuw te gieten klok te laten zetten, zoals gebruikelijk is met luidklokken.
Toon Hassing, die toen boerde op de boerderij waar Jan de Kroon nu woont, werd
winnaar. De tekst luidde: van bergen te Heiligerlee goot mij voor Sonnega. 1947
“door bruut geweld verdreven,
door 't ganse dorp gegeven”
Deze klok uit 1947 is geschonken aan het klokkenmuseum te Heiligeriee, waar ze
dus ook gegoten is en is nog steeds te bezichtigen.
Ook in de huidige klok is weer een tekst gegoten. In 1989 is er wederom een verzoek
(nu in beide dorpen) rondgegaan om een passende tekst te bedenken. Uit de 35
ingezonden teksten, werd door een commissie van wijze mannen, een tekst
uitgekozen. Dit maal van de inmiddels overleden Annie de Kroon.
Het huidige klokschrift is: “petit en fritsen goot mij voor Sonnega anno MCMLXXXIX”
“op de aangewezen tijd van Hem,
doe ik mijn plicht, verhef mijn stem”

Bij het overlijden van een inwoner van Sonnega, wordt op verzoek van de familie,

de klok geluid, het zogenoemde “verluiden”. Als u de klok 's morgens om 8 uur hoort
luiden, dan is er dus iemand woonachtig in Sonnega, overleden. In vele dorpen is dit
traditie, maar de gebruiken verschillen onderling. Hier wordt als volgt geluid: 10
minuten luiden, 5 minuten rust, 10 minuten luiden, 5 minuten rust, 10 minuten luiden,
dus in totaal hoort u de klok een half uur in totaal luiden. Vroeger, toen de
communicatiemiddelen van nu er nog niet waren, had het luiden een veel zwaardere
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betekenis. Zo kon je aan de manieren en duur van het luiden horen of er een man,
vrouw of kind was overleden. De leedzorger getooid in stemmige kleding, kwam dan
de zelfde dag lopend of met de fiets langs en deed alle huizen in het dorp aan, om de
droeve melding te doen.

Ik herinner mij nog, dat zoiets in mijn kindertijd grote indruk maakte. Natuurlijk zijn er
nog veel meer bijzonderheden te vertellen, maar ik wil het hier maar bij laten.

Tussen zonsopkomst en zonsondergang is de begraafplaats voor een ieder
toegankelijk, kinderen onder begeleiding. Het is een aanrader om bij uw leven eens
een bezoekje te brengen aan dit unieke stukje Sonnega, geheel verscholen tussen
het vele groen.

Bonne Speerstra

Nieuwe beheerders Dorpscentrum.

Leon van Lier heeft begin 2006 Grand Café “ De Burgemeester” geopend. Hij
had zelf gedacht dat hij het beheren van het Dorpscentrum er wel bij zou
kunnen blijven doen. Maar wegens het enorme succes van de
“Burgemeester” was het helaas niet meer te combineren.

Gelukkig hebben vrienden van Leon het beheerderschap overgenomen.

De nieuwe beheerders zijn Lammert en Shirley Landman, wij wensen hen
heel veel succes toe. We zijn erg blij dat we zo snel weer nieuwe beheerders
hebben gevonden.

Burgerlijke stand.

Overleden:

Liesbeth Brouwer 11 mei 2006

Aaltje Bos-Kuiper 8 juni 2006 (oud inwoonster)
Gosse v.d. Molen 16 juni 2006 {(oud inwoner)
Albert Brandsma 18 juni 2006

Geboren:
Karly 15 oktober 2005, dochtertje van Martin en Monique Mulder.
Jorn . 27 januari 2006, zoontje van Bert Elzinga en Anja Roos.

Maximus 3 juni 2006, zoontje van A. en L. Meyer.
Stefly 28 mei 2006, dochtertje van Hein en Carolien de Vries,
Zusje van Renée, Edwin en Anky.



FOTO IMPRESSIE VAN HET AFGELOPEN DORPSFEEST

i

! S : 3 it BRI . EERN
flink oefenen voor het circusoptreden....

... en dan begint de voorstelling
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concentratie voor de
start op de quad

... Op een haar na gemist, maar het ei is heel!

heel charmant gegooid en....



Toch ook wel origineel Come on boys: nog een duw

De Flintstones op volle snelheid Hoezo Fredmobiel?

Tjasse Winter groet jullie allen vanuit Zuid-Afrika. Er is weinig nieuws te melden, behalve
dat het een koude winter is daar.
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'De agape maaltijd
Van 19 maart 2006
In het Dorpscentrum te Oldetrijne.

We hebben een mooie en ontspannen agape maaltijd gehad.

Het thema was: Ieder voor zich of .....2

Er werden liedjes gezongen, stukjes tekst gelezen, gedichten voorgedragen.
Voor de kinderen was er een rebus om op te lossen en een boterham die met
kleuren verdeeld moest worden voor vier mensen..

Corry en Bote Nicolay lieten met de beamer zien hoe het project in Nepal
vergaat. Hoe de mensen daar door samenwerking en delen iets goeds voor
zichzelf kunnen opbouwen. Ze waren nl. een groentetuin gestart en met de
opbrengst konden ze drempels bij de entree van de huizen maken.

De dominee las hier ook de zin voor uit een brief die we van een mevrouw uit
Sonnega mochten ontvangen. Deze paste helemaal bij het onderwerp. nl:
Ondanks alle verschillen tussen de christelijkegeloven ,mogen we het belangrijk
vinden en koesteren, dat we geloven in één God, en dat door de liefde van God
onze verschillen van ondergeschikt belang worden."Mijn dank aan dit initiatief
om interkerkelijk in onze gemeenschap Sonnega/Oldetrijne samen te zijn en ons

geloof te delen.

Dit alles werd afgewisseld met het eten van de
broodmaaltijd. Alle gasten hadden brood,
pindakaas, eieren en nog veel meer meegenomen.
Ter afsluiting mocht iedereen een roos uitzoeken
en deze geven aan iemand met een groet. We
hadden hiervoor blaadjes geknipt die aan de roos
bevestigd kon worden.

De opbrengst van de samenkomst is 56,02 euro.
De ene helft is voor de kerk en de andere helft
voor het project in Nepal.

Allemaal de hartelijke groeten van Heleen Bos namens de
voorbereidingscommmissie en ds. C. Nicolay.



